
 

 
 

 

Nieuwsbrief 7 juli – 21 juli 2023 

 

 

Kerkdiensten 

Zondag 9 juli 9.30 uur ds. Dennis Verboom, Leiden 
Collecten: 1. International Justice Mission 2. Kerk 

 
Zondag 16 juli 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. 

Collecten: 1. De Zonnebloem Kwintsheul 2. Kerk 
 
Komende diensten 

Zondag 23 juli 9.30 uur ds. Sietske van der Hoek,  
Zondag 30 juli 9.30 uur drs. René Schreuder, Alphen aan den Rijn 

 

Bij de dienst van 9 juli 

Op het Westerhonk lezen we deze zomer uit 1 Samuël en ik wil in de dienst 
zondagmorgen ook in uw midden daaruit lezen. We lezen 1 Samuël 2: 12 - 36. Daar 

zien we een vertederend beeld van een moeder die elk jaar haar zoon een nieuwe 
mantel geeft. Ze ziet hem maar één keer per jaar in het heiligdom van de HEER. Daar 
was de jonge Samuël gaan wonen. Elk jaar een nieuwe mantel. Dat is logisch want die 

jongen groeit. Of zit er meer achter dat beeld. Zo vertederend als het is, de omgeving 
waarin de jongen woont is alles behalve vertederend. De priesters van het heiligdom 

hebben alleen oog voor zichzelf en niet voor de mensen, laat staan voor de HEER. Wat 
als zelfs geestelijken niet meer te vertrouwen zijn? Wat is het voor wereld waar 
mensen zwichten voor geld en macht? In wat voor wereld groeien kinderen van 

vandaag op? Zijn er mensen zoals Samuël van wie we lezen; 'Hij was zeer geliefd, 
zowel bij de HEER als bij de mensen.'? Ik hoop er met jullie over na te denken.  

Ds. Dennis Verboom 
 

Bij de dienst van 16 juli  
Het centrale begrip in de zomertijd is ‘oogst’. Het gaat in deze periode om het 
dóórbreken van het Koninkrijk van God. En dan gaat het ook over het menselijk gedrag 

dat dienstbaar is aan dat Koninkrijk. Daarom lezen we de gelijkenis van Jezus over 
kostbaar graan en onkruid (Matteüs 13: 24-30 en 36-43). De lezing uit het Oude 

Testament is Jesaja 40: 12-25.   
Ds. Marjan Zebregs 
 

Van de diaconie 

Zondag 9 juli is de eerste collecte bestemd voor het 

diaconale project van International Justice Mission (IJM). 

IJM is een wereldwijde organisatie en werkt samen met 

lokale autoriteiten om slavernij, mensenhandel en 

geweld tegen mensen in armoede te stoppen. Slavernij 

en mensenhandel bestaan wereldwijd nog steeds! Veel 

mensen denken dat slavernij al honderden jaren niet 

meer bestaat. Toch zitten er nu meer mensen in 

slavernij dan ooit in de wereldgeschiedenis. Miljoenen 

kinderen, vrouwen en mannen worden mishandeld, 

verkracht of uitgehongerd in boerderijen, bordelen, 

vissersboten en fabrieken. Er worden miljarden euro’s verdiend aan slavernij. 
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Gedreven door hebzucht en onbeschermd door rechtssystemen verdienen 

criminele organisaties veel geld met deze misdaad. Meestal zijn het de armste 
mensen die gedwongen worden te werken als slaven in erbarmelijke 

omstandigheden. En niemand die hen beschermt. Wanneer mensen in slavernij 
vechten voor hun vrijheid, worden zij verschrikkelijk mishandeld. Samen 

kunnen wij voor de middelen zorgen om hen te bevrijden en slavernij te 
stoppen! Steun het werk van IJM en geef in de collecte. 

 
De tweede collecte is bestemd voor onze 

kerk.  
Beide collectes van harte bij u aanbevolen! U 

kunt uw bijdrage leveren in de mandjes bij 
het uitgaan van de kerk of op de 

rekeningnummers van de diaconie:  
NL90 RABO 0368 1000 49,  

en de kerk: NL85 RABO 0368 1024 67. 
 

 

Uit de pastorie 
Rolf en ik zijn vier weken ‘uit de pastorie’ geweest. Letterlijk en figuurlijk hebben we 

afstand genomen van het dagelijks leven hier en zijn we ondergedompeld in de vele 
ervaringen die we in Indonesië hebben opgedaan. 
Onze reis was ingegeven door de wens om ‘plaatsen van vroeger’ te bezoeken. Rolfs 

grootouders zijn bij aankomst van Rolfs oma in Jakarta in de gereformeerde kerk 
getrouwd op 20 juli 1930. Die kerk hebben we bezocht en ook het ziekenhuis, waar 

Rolfs moeder op midden-Java geboren is. Na het eerste groot verlof verhuisde het 
jonge gezin naar Sumatra, waar wij ook geweest zijn.  
We hebben de diverse plekken bezocht waar Rolfs moeder gewoond heeft, voor, tijdens 

en na de Japanse bezetting. Ook hebben we de kade van Maumere op Flores bezocht, 
waar Rolfs grootvader op 11 mei 1943 als krijgsgevangene is overleden. Eerst is hij 

vlakbij begraven. Een rooms-katholieke pater heeft daarbij Psalm 39:5-8 en Romeinen 
8:31-39 gelezen. Rolfs grootvader is later herbegraven op de erebegraafplaats in 

Jakarta, waar we bloemen hebben gelegd.     
Door de zoektocht naar ‘plaatsen van vroeger’ hebben we unieke ontmoetingen gehad. 
Daarnaast hebben we de bezienswaardigheden van Indonesië bezocht, zoals de 

Borobudur-tempel, de vulkaan Mount Bromo en een zwavelmeer. Ook hebben we de 
unieke Komodovaranen zien lopen.  

Nu zijn we weer fijn thuis, dankbaar voor alles wat we hebben meegemaakt en ook 
dankbaar dat er in Nederland geen ernstige dingen gebeurd zijn met familie of in de 
gemeente. 

Ds. Marjan Zebregs     
 

Wij feliciteren 
10 juli de heer P. Sekeris 
12 juli mevrouw F.J. van Zanten-Bosman 

20 juli mevrouw H.M. Louwersheimer-Ogtrop 
20 juli de heer J.T. Keehnen 

21 juli mevrouw J.A. de Waard-Hofland 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

https://www.limoer.nl/
https://www.bouwbedrijfjongerius.nl/
http://www.schoorpartners.nl


 
Oecumenische zomerlunch zaterdag 29 juli 
Omdat in de zomer veel mensen op vakantie zijn, liggen in de kerk de meeste 

activiteiten stil en dat geldt ook voor de activiteiten van sport- en cultuurverenigingen. 
Graag willen we juist in deze relatief stille tijd iets organiseren. 

Samen eten is vanouds in de kerk (en elders) een goede manier van verbinding. We 
organiseren een lunch op een zaterdag, zodat ook mensen die werken van maandag tot 
en met vrijdag er bij kunnen zijn en kinderen en mensen, die ’s avonds liever de deur 

niet uitgaan. 
Van harte welkom zijn mensen van alle leeftijden, die zich betrokken voelen bij één van 

de vier deelnemende kerken of daarbuiten. De lunch is gratis, maar een vrijwillige 
bijdrage is welkom. 
De lunch vindt plaats op zaterdag 29 juli op het plein voor de St. Jan de Doper van 

12.00-14.00 uur. U kunt zich tot en met 23 juli aanmelden via het inschrijfformulier 
achter in de kerk of een berichtje aan uw predikant. (MZ) 

 
Zomergroet 
Ook in deze tijd van sociale media is een kaart als zichtbaar teken van verbondenheid 

zeer welkom. In deze en volgende twee nieuwsbrieven suggesties aan wie u een kaart 
zou kunnen sturen. 

 

Naam Adres 

Mw. N.J.J. Aarnoutse-Zeeman WZC Duinhof, k. 18 Arie Tukstraat 2,  
2684 XM Ter Heijde 

Dhr. J. H. M. Bakker  
Echtgenoot van Mieke Koningen  

WZH Hoge Veld, Zonnestraal GF3, Laan van 
Wateringse Veld 222, 2548 CG Den Haag  

Dhr. Bob Dijk Dr. H. E. van Gelderlaan 132, 2552 KX Den Haag 

Mw. C.B. Sekeris-Veerman Verpleeghuis Hogeveld, Laan van Wateringseveld 

222, 2548 DG Den Haag 

Mw. C. Vink-van Hilten WZH Waterhof, Polanenhof 130, kamer 316,  

2548 MC Den Haag 

Jacob Jan de Vries 

zoon van Mieke Koningen 

Het Westerhonk, Sportlaan 12, 2681 JD  Monster  

Mw. A. v.d. Windt-Huisman WZC Stefanna, Aart van der Leeuwlaan 904,  

2624 LW DELFT 

 

 

Even iets anders 

Evenals vorige zomer organiseren de leden van het coördinatieteam van 
de PCOB soos een koffie/thee ochtend. Eens even met elkaar praten, lachen enz. 

 
                                                                  Wij nodigen u hiervoor uit! 

Datum: woensdag 12 juli 
Tijd  : van 10-12 uur 
Vanaf:        9.30 uur inloop 

Plaats: De Smidse naast de kerk 
 

Dit is een ochtend voor allerlei senioren. Je hoeft nergens lid van te zijn. 
Het is de bedoeling dat u er op eigen gelegenheid naar toe komt. 
Als dit problematisch is, meldt u dit dan even. Dan zorgen wij voor een oplossing. 

 
Met vriendelijke groet van Alice, Mineke en Joke  

 
Alice van Vliet.  
Email: weijsvliet680@caiway.nl           òf:  

 
Jaap van der Snoek.  

Email: jaap@vandersnoek.nl 
 

mailto:weijsvliet680@caiway.nl


 
 
 

Een teken voor onderweg 

Een deel van ons is in deze zomertijd onderweg naar vakantiebestemmingen. Allemaal 
zijn we onderweg op ons levenspad. Allemaal hebben we met onze doop een teken van 

God ontvangen voor onderweg. In deze zomertijd daarom liederen en gedichten over 
de doop, uit het boekje ‘Een teken voor onderweg’ samengesteld door Kees van 
Baardewijk.  

 
 

Dooplied van Maarten Luther (deel 1) 
 
Toen Jezus bij het water kwam, waar Hem Johannes wachtte, 

werd Hij gedoopt, het zuiver lam, de volheid der geslachten. 
Hij daalde neer in de Jordaan, badwater onze zonden. 

Zijn leven neemt ons sterven aan, Zijn bloed heelt onze wonden. 
Zijn sterven is ons leven. 
 

Dit is Gods wil, het water is niet water slechts, is leven, 
en woord en spijs en lafenis dat zal Gods Geest ons geven. 

Gods stem weerklinkt: Dit is mijn zoon, mijn lam, mijn welgevallen, 
een mensenwoord, een mensenloon, de waarheid voor ons allen, 
diep in ons hart geschreven. 

 
 

 
Van de redactie 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie: 

• Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl  
• Scriba: Harmke Verkerk-de Vries en Bert Bosker , scriba@protestantsekerk-

delichtbron.nl  

• www.protestantsekerk-delichtbron.nl  
• Uw kopij graag inleveren in Word: donderdag vóór 12.00 uur via 

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 

 

Uw kopij graag inleveren in Word: 
donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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